
Verschijnt iedere veertien dagen 85e jaargang no. 8          18 april 2025
Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven.

MEDITATIE
Onze zoons stierven op Goede Vrijdag 

Mattheüs 27:45 – Rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
51B - en de aarde beefde en de rotsen spleten. 

Als deze kerkklok uitkomt, is het Goede Vrijdag 

Dertien jaar geleden ontwaakten Marcel en ik in het Ronald McDonaldhuis in Leiden, op ongeveer vijf 
minuten lopen van het LUMC. We hadden die nacht geslapen, we hadden kruimeltjes hoop verzameld 
dat er toch een goede afloop mogelijk zou kunnen zijn voor ons elf maanden oude kindje. Het was 
tenslotte ook toen een bijzondere vrijdag, een heilige vrijdag, een Goede Vrijdag. 
Vlakbij op de IC van het ziekenhuis lag Joachim onder een mat die hem op 35 graden hield. Zijn hartje 
klopte er, maar voor hoelang nog? Zijn gezichtje was gezwollen, zijn oogjes stijfdicht; de kleur van zijn 
huid was niet babyroze, maar groen en paars. Dit was wat zijn hartstilstand twee dagen eerder had 
veroorzaakt. 
De afgelopen twee weken had hij stil op bed gelegen, neergedrukt door longontstekingen en 
verstoppingen. Maar hij hoestte nog, smakte nog; zijn gekrulde poppenhandjes lagen nog aan het bed 
gebonden zodat hij niets lostrok. 
Nu niet meer. Nu hoestte hij niet meer, smakte hij niet meer. Nu hoefde hij niet meer vastgebonden te 
zijn aan dat grotemensenbed; zijn lijfje slingerde heen en weer tussen ooit en nooit. En wij slingerden 
mee. 
Halverwege de ochtend ging ik bij ons kindje kijken. Op het scherm boven zijn bed zag ik de lijnen van 
zijn hersenactiviteit: ze liepen omlaag. Ik zag het, de dienstdoende arts zag het: onze zoon was aan het 
sterven en er was niets, helemaal niets, wat wij eraan konden doen. 
We namen Joachim op schoot, huilden zijn haartjes nat en lieten toen het kindje los dat we nooit hadden 
kunnen vasthouden. 
Dit had een goede vrijdag moeten zijn, maar dat bleek het niet. Het bleek een slechte, heel slechte dag. 
En dat zal het voor altijd blijven. 

Tweeduizend jaar geleden was er ook een bijzondere vrijdag, de vrijdag voor Pascha. Ook toen was er 
een Vader, Die  huilde over Zijn Kind. 
Jezus was Zijn alles geweest. Met luide stem had Adonai gezongen toen Zijn zoon geboren werd; met 
zoveel vreugde had Hij naar hem gekeken terwijl Zijn kleintje opgroeide. Hij had genoten van dit kleine 
mensenkind en de gesprekken die ze samen voerden. Overstroomd van trots had Hij hem toegeroepen 
vanuit de hemel hoe gelukkig Hij met hem was. 
Maar nu, op deze slechte, heel slechte vrijdag, werd Zijn gezin uit elkaar gereten. 
Voor niemand is de dag dat hij zijn eigen kind ziet sterven een goede dag. 
Ook voor God niet. 
Ze zeggen vaak: een kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. 
Het overkwam God en Hij brulde. Hij trok het gordijn rond de zon dicht, nam de aarde in zijn handen en 
schudde totdat de korst openscheurde - zelfs doden schrokken wakker - want Gods zoon was niet meer. 

Als het kon, als wij hadden geweten hoe, dan hadden we ons kind gered. God had die mogelijkheid, 
maar Hij bond zijn handen op z’n rug. En die verwondering daarover raak ik maar niet kwijt. 

Hij had gewoon overnieuw kunnen beginnen. Op een nieuwe hemel en nieuwe aarde, zonder ons. Wat 
een ellende zou dat schelen. 



Maar voor God was die mogelijkheid er niet. 
Hij offerde dat deel van zichzelf op dat Hem tot op het bot zou laten lijden. De Vader wil die nieuwe 
hemel en die nieuwe aarde, maar dan wel met ons. En Ik begrijp niet waarom God ons daarop niet kan 
missen. 
Het is een onbegrijpelijk, belachelijk grote liefde die nergens op aarde te vinden is, behalve op die ene 
slechte vrijdag. 

Op die Goede Vrijdag lang geleden, daar op dat kruis. 

Lied: Joe Cocker – You are so beautiful

Yael Bogaard

KERKDIENSTEN
VRIJDAG 18 APRIL - Goede Vrijdag
Wijk 2: 9.30 uur: Ds. M. Krooneman, Urk
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 20.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen

Collecten: 1. Wijk 2- Spaans Evangelische Zending; 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Onderhoud kerk

ZONDAG 20 APRIL – Eerste Paasdag
Wijk 2:   8.45 uur: Ds. D.J.W. Kok
Wijk 1: 10.45 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J.T. Maas, Ouderkerk aan den IJssel
            Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ; 3. Wijk 1- Muziek in de 

gemeente; Wijk 2 - Studie en Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

MAANDAG 21 APRIL – Tweede Paasdag
Wijk 2:   9.30 uur: Ds. D.J.W. Kok, belijdenisdienst

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst ; 
                                       3. Studie en Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

ZONDAG 27 APRIL
Wijk 1:   9.00 uur: Dhr. P. van der Wolf, Reeuwijk
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. H. Liefting, Gouda
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok

Collecten: 1. Diaconie; 2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk

VAN DE REDACTIE
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 2 mei. Deze is voor drie weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 25 april binnen te zijn. Let op! De kopij voor wijk 1 bij ds. F.J.M. van Veldhuizen, 
predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl. De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 2 bij 
Anneke Kok, kerkklok02@gmail.com. De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11.

COLLECTEN
Digitale collecte
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.

KERKRENTMEESTERS
Vrijwillige bijdrage: Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73
Algemeen: Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl 
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Collectemunten bestellen en ophalen
Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in Rehoboth voor het 
ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen:
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’. 
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen.

KERKELIJK BUREAU 
Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl 

Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk:
- wijk 1: J. van Vliet
- wijk 2: A. Verdoold

CENTRALE DIACONIE
Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl 

Inzameling oude metalen
Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Goudseweg.
Oud ijzer en ook andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden 
hergebruikt. Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen. 
De opbrengsten in dit kwartaal gaan – zoals toegelicht in de vorige Kerkklok – naar het Hospice 
Krimpenerwaard. Wij rekenen weer op een komen en gaan om ook deze en de komende maanden de 
container(s) vol te krijgen.
Van harte aanbevolen. 

DE KOSTER
Goudseweg 3 Stolwijk
Openingstijden:
woensdag: 9.30 - 12 uur;
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
vrijdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur; 
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur
Voor meer info: 0182-343114

ALGEMENE BERICHTEN
Website: www.hervormdstolwijk.nl
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439 
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl
Hervormd Centrum Rehoboth: Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk

Tel: 341787; b.g.g. 342363
Mail: reserveringrehoboth@gmail.com 

RTV Krimpenerwaard
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.  Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam.

http://www.rtvkrimpenerwaard.nl/
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_____________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 1
Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl
Scriba: vacant, post graag naar de predikant sturen
Info: infowijk1@hervormdstolwijk.nl 
App: HG Stolwijk 1
CD’s van de dienst: fam. A.C. de Mik

Bij de diensten
Vrijdag 18 april vieren wij Goed Vrijdag. Dan staan we stil bij het sterven van de Heer aan het kruis. 
Zijn diepe liefde, dat Hij deze weg heeft willen gaan. Wij doen dit vanuit Mattheus 27.
Zondag 20 april vieren wij Pasen, de opstanding van de Heer. De dienst begint om 10.45 uur. Vol 
vreugde mogen we Hem dan loven, Die de dood overwon. Wij doen dat vanuit Mattheus 28.
Zondag 27 april hoopt de heer Van der Wolf uit Reeuwijk in ons midden te zijn. |Hij weet ons 
ongetwijfeld te verrassen en te boeien met zijn diepe inzicht in de Schrift.

Kerkenraad
Kerkenraadsvergadering van 8 april 2025
Afgelopen dinsdag kwamen wij als kerkenraad bij elkaar in Rehoboth voor onze vergadering. Bas 
Qualm opende de avond met een treffend artikel over leiderschap in deze wereld. Hij stond stil bij hoe 
sommige wereldleiders zich profileren als christelijk, maar in gedrag en houding weinig laten zien van 
de Bijbelse waarden waar ze naar zeggen te leven. Tegelijkertijd volgen mensen hen vaak bijna blind. 
Een waardevolle opening, die aanzet tot kritisch denken en reflecteren.
We hadden een normaal gevulde agenda. We namen uitgebreid de tijd om stil te staan bij de 
kinderdienst tijdens biddag en de sing-in op 30 maart. Het was goed om te merken hoe breed gedragen 
deze momenten zijn in het dorp. Ze laten iets zien van onze plek als kerk in de Stolwijkse samenleving, 
dichtbij en toegankelijk.
Ook keken we vooruit naar de week voor Pasen, waarin er veel op het programma staat. De 
Vesperdiensten op 14, 15 en 16 april, Witte Donderdag met avondmaal, Goede Vrijdag en uiteraard 
Pasen zelf. Een inhoudsrijke week.
De diaconie deelde het rapport van de jaarrekening. Hun werk is belangrijk voor mensen dichtbij en ver 
weg die hulp nodig hebben. Extra mooi was het om te zien hoe goed de financiële stukken op orde zijn. 
In het bijzonder dank aan Sjaak Mes, die dit zorgvuldig en grondig heeft opgepakt.
Verder blikten we terug op de uitkomsten van de talentenscan en de gemeenteavond van 25 maart, die in 
het teken stond van het beleidsplan en de inzet van talent. Wat fijn om als gemeente zo gericht bezig te 
zijn met het volgen van Jezus en met elkaar te groeien in geloof en betrokkenheid.
We sloten de vergadering af met een persoonlijke ronde, waarin we deelden hoe het met ieder van ons 
gaat. Het is belangrijk om ook als kerkenraad persoonlijk verbonden te blijven met elkaar.
We hadden een goede en fijne vergadering.
Tot slot zongen we samen naar het lied Zie hoe Jezus lijdt voor mij van Sela. Waar Bas begon met de 
spanning tussen wereldleiders en daden, eindigden wij met het ultieme voorbeeldsdaad, die van 
opofferende liefde. Niet als machtsvertoon, maar als dienstbaarheid.
Met liefdevolle groet,
Karel Slangen

Ten slotte
Als deze Kerkklok uitkomt, is het Goede Vrijdag. Dag van het lijden en sterven van onze Heer en 
Heiland, Jezus Christus. Een wonder dat Hij dit wilde doen uit liefde voor ons. Daar worden wij klein 
van. En over een paar dagen mogen we Pasen vieren. De Heer is waarlijk opgestaan! Vol vreugde dat 
Hij de dood overwon en ons daarmee nieuw en eeuwig leven wilde geven.
Dank voor alle goede wensen vanwege mijn verjaardag. Dat voelt als een warm bad in het midden van 
de gemeente.
Vrijdag 25 april hopen we een week op vakantie te gaan. In die tijd is de pastorie wel bewoond, dus als 
u beweging ziet, hoeft u niet direct de politie te bellen.
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo.
Weet dat de Heer, hoe uw of jouw leven ook gaat, nabij is.
Ds. Frank van Veldhuizen
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Agenda
Zondag 20 april
Organist: Rob van Esseveldt
Crèche: Mattie de Mik en Emmely Vonk Noordegraaf
KND: OB: Diana en Esmee, MB: Naomi, BB: kerk 
Woensdag 23 april: 18.30 uur: Alpha
Donderdag 24 april, 9.30 uur: GGG 2

Zondag 27 april
Organist: Michel van Buren
Crèche: Reina Noordegraaf en Anna de Pater
KND: OB: Naomi en Stijn,  MB en BB: Robert

__________________________________________________________________

WIJKGEMEENTE 2
Predikant: Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl
Bijstand: Ds. J. van Dijk
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze

VOORZANG:
18 april vm: Ps. 79:4 nm: Ps.118:11
20 april nm: Ps. 99:8
21 april vm: Ps 87:3,4 en 5
27 april vm: Ps.112:1 nm: Ps. 86:6

UIT DE PASTORIE
Zieken: 
We denken aan de chronisch zieken, hen die lijden aan suikerziekte, long-covid of andere ziekten. 
‘Zie God is mijn Helper. De Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.’ (Psalm 54:6)

Gedoopt:
In de dienst van zondag 6 april werden de volgende kinderen gedoopt: Abel Willem (Abel) de Heer, 
zoon van Arie en Monique de Heer-Pasveer; Hanna Adriana (Hanna) van Eijk, dochter van Gerben en 
Cora van Eijk-de Mik en Sarah Nine Helena  (Sarah) Anker, dochter van Simon en Mirthe Anker-
Graveland. We bidden de doopouders Gods rijke zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen.  De 
belovende God kan niet van Zijn belofte af.

Bijbelkring:
De Bijbelkring komt nog één keer bij elkaar op donderdagavond 24 april om 19.45 uur in Rehoboth. 
Deze avond stond niet in de jaarplanner, maar het is belangrijk om het boekje helemaal te behandelen. 
Er rest slechts nog één hoofdstuk. Iedereen is weer van harte welkom om in de onderlinge ontmoeting 
lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We behandelen het boekje 
van de Artiosreeks uit het OT: Koning,bidder en bouwer. Bijbelstudies over Salomo(ds. C. Boele). Deze 
avond staan wij stil bij het laatste hoofdstuk , hoofdstuk 8. 

Openbare Geloofsbelijdenis:
Sinds het begin van het winterseizoen komen er catechisanten bij elkaar op de belijdeniscatechese. Het 
seizoen verliep snel en we zien terug op goede en gezegende bijeenkomsten.  We zijn dankbaar voor de 
openheid en de goede toonzetting waarin de avonden mochten verlopen.  Veel verschillende 
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onderwerpen aangaande de geloofsleer zijn met elkaar besproken. Juist bij de belijdeniscatechese blijkt 
sterk: levenslang leren. De tijd van de openbare geloofsbelijdenis nadert. Het gaat om de volgende 
(doop)leden: Judith Kok, Eline Linge, Nicolien Rademaker-van der Lede en Marlies Weerheim.
Wij bevelen deze jonge mensen aan in uw en jouw voorbede. Tegelijk is het goed om met hen mee te 
leven door middel van een kaart. De belijdenisdienst staat voor maandag 21 april (Tweede Paasdag) 
gepland. De Heere is goed! Hij geve Zijn zegen over de belijdenisdienst! We wensen de aanstaande 
belijdende leden een gezegende voorbereiding toe op hun belijdenisdienst. Laat er een biddende en 
meelevende gemeente om hen heen mogen staan. 

Tenslotte: 
We wensen u Gods zegen toe op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Het Evangelie is te groot om te 
kunnen vatten:  ‘Leer mij, o Heere, Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten. O 
liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wilde lijden.’ We bidden voor hen die belijdenis hopen af 
te leggen van hun geloof en zich daar nu op voorbereiden. Gezegende dagen toegebeden! 
Hartelijke groet, ds. D.J.W. Kok 

OPPAS

Goede Vrijdag 18-apr
Beneden Linda Verdoold Roselyn Hogendoorn + Charlotte Uittenbogaard
Boven Marianne de Pater Harm Hulst + Nick Uittenbogaard

Eerste Paasdag 20-apr
Beneden Christa de Jong Rineke Hogendoorn + Sanne Weerheim
Boven Marleen Verburg Luuk Verhoef + Lennart Weerheim

Tweede Paasdag 21-apr
Beneden Leonie van den Broek Lotte Mes + Hannah Gommer
Boven Marieke van Alphen Pim de Jong + Jesse Rietveld

  27-apr
Beneden Bianca Driessen Sarah de Heer + Josephine de Jong
Boven Barbera de Leeuw Sara de Jong + Lieke van Dam 

AGENDA
wo 23-04 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2 
ma 28-04 19.15 uur Bijbelclub Gemiva

VROUWENOCHTEND 
D.V. 24 mei is er opnieuw een vrouwenochtend. ALLE vrouwen uit onze gemeente willen we hartelijk 
uitnodigen. Niemand is te oud, niemand te jong. Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie/thee en lekkers. 
Om 10.00 uur begint het programma met samen zingen. De spreekster is deze keer Teunie Suijker. Het 
thema: “Vrouw met talenten!”. Om 11.30 uur sluiten we af. Wie naar huis wil gaan, is daar vrij in, maar 
er is ook ruimte om nog gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een hapje. Geef je zo snel 
mogelijk op per mail:  vrouwenochtendstolwijk@gmail.com
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